


We zoeken overblijfouders voor het komende schooljaar!

Omdat er een aantal mensen gaat stoppen in groep 1/ 2 en 2/3 zijn we voor komend schooljaar op zoek naar ouders die het leuk vinden om over te blijven. Je schenkt drinken in, helpt de kinderen waar nodig en houdt toezicht tijdens het spelen.
Meehelpen bij het overblijven is een mooie manier om de schoolen de klasgenootjes
van je kind beter te leren kennen. Bovendien is het gezellig en zie je hoe en met wie je kind speelt. Kinderen vinden het vaak ontzettend leuk als hun papa of mama meehelpt op school.
Je kan één, twee of drie vaste dagen overblijven of op de invallijst.
Je staat altijd op dezelfde groep.
Je kind blijft deze dag gratis over, broertjes of zusjes mogen gezellig meekomen.
De vergoeding die je ontvangt is €7,50 per keer.

Wil je graag meer informatie of een keer meekijken?
[bookmark: _GoBack]Mail naar tsojosine@gmail.com, of spreek me een keer aan op het schoolplein.

We verwelkomen je graag in ons team!
Groetjes, Josine van Hirtum, overblijfcoördinator.


